De BAKKER.
Die ’t lichaam voed, Ts voor ’t gemoed,
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o Schepper van het lieve brood ,
Tot voedfel van het tyd’lyk ieven,

Hoe he:ft uw mildheid ons genood
Om ons u zelfs tot brood te geeven!

6 Brood, dat uit den Hemel vicl,

Verzadig gy dan onze zicl.



